
De ‘Aqieqah: Regels en voorwaarden 
 

‘Aqieqah: is het offerdier dat wordt geslacht namens de pasgeborene. Dit offer dient als toenadering tot Allah [de 

Almachtige] en ter uiting van dankbaarheid voor deze geschonken Gunst. 

 

• De meerderheid van de geleerden is van mening dat het een sterk aanbevolen Soennah is (Soennah 

Moeákkadah). 

• De profeet   صلى الله عليه وسلم zei: “voor de jongen twee schapen (offeren) en voor een meisje één schaap”. 

• De vereiste leeftijd van het offerdier is dezelfde leeftijd als bij het Eid-offer van schapen en geiten. 

• Voor een schaap geldt dat deze zes maanden oud dient te zijn of ouder. 

• En voor een geit geldt dat deze 1 jaar of ouder is. 

• Het vlees, de huid of iets anders daarvan dient niet te worden verkocht. En men dient te vermijden wat 

men bij het Eid-offeren ook vermijd. Zoals een duidelijke tekortkoming in een oog, duidelijke ziekte, 

duidelijke kreupelheid en Vermagering. 

• De tijd voor het slachten van de ‘Aqieqah begint vanaf de volledige geboorte van de baby. De ‘Aqieqah 

ervoor is niet geldig. 

• Het is wenselijk om de ‘Aqieqah op de zevende dag te slachten. En als dit niet mogelijk is, dan op de 

veertiende dag. En als dit niet haalbaar is dan op de eenentwintigste dag. 

• En de geboortedag dient inbegrepen te worden in de zeven dagen. 

• Indien het kind in de nacht is geboren word deze niet meegeteld. Maar begint de telling vanaf de dag erna. 

• De profeet صلى الله عليه وسلم  zei “Elk kind is in onderpand zolang zijn ‘Aqieqah niet heeft plaatsgevonden. Deze moet 

voor hem op de zevende dag geofferd worden, zijn hoofd moet worden geschoren en hem moet een naam 

gegeven worden.” 

• En van de ‘Aqieqah dient te worden gegeten, uitgegeven aan armen en niet-behoeftigen. En de wijze waarop 

dit dient te gebeuren is niet overgeleverd. Dus hoe hij dit verdeeld mag hij zelf bepalen. 

• Het vlees kan rauw of gekookt worden weggegeven. Maar koken is beter. Het benadrukt de blijk van 

goedheid en dankbaarheid van deze gunst die hem is overkomen. 
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